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Beyond the right and the wrong, 

There is a place, 

I will meet you there. 

 

Rumi 

 
 
 
Hoofdstuk 1  
Het duizelde me. Tot overmaat van ramp vroeg Jan me allerlei dingen waar ik 
op dat moment, en tot mijn schaamte, geen antwoord op had. Het was een 
warme zomeravond in augustus en we zaten op het terrasje aan de waterkant 
achter in zijn diepe tuin. Het dikke, zachte kussen krulde om mijn lijf en voelde 
troostend aan. Het was windstil en voor me lag de wijdse polder. Optrekkende 
kou liet flarden mist ontstaan boven de uitgestrekte weilanden. Op wat gelach 
van spelende buurtkinderen na was het er heerlijk stil. Turend in het heldere 
water van de brede sloot ontwaarde ik kleine kringen aan het oppervlakte. 
Mijn ogen scherpstellend kon ik de smalle mugachtige insecten over het water 
zien lopen. Hoe heten die beestjes ook alweer?. 
 
 ‘Daniëlle?’ Jan haalde me uit mijn gedachten. Blijkbaar had hij me iets 
gevraagd maar keek ik enkel met een lege blik voor me uit. ‘Was je bestuurder 
van de onderneming?’. ‘schaatsenrijder, zo heten ze!’ klonk het antwoord in 
mijn hoofd. Jan’s vraag trok me in één ruk uit naar het heden en ondanks de 
aangename temperatuur voelde ik me koud worden van binnen toen ik me 
herinnerde wat er de afgelopen tien uur was gebeurd. Automatisch ging ik 
rechtop zitten en terwijl ik terugschoof in het kussen spanden mijn billen en 
benen zich aan alsof ze zich opmaakten voor wat komen ging.  
 
‘Ik weet het niet’ zei ik zachtjes, en voelde me ongemakkelijk en ook 
kwetsbaar om dit te moeten toegeven. ‘Was ik bestuurder? Hadden we een 
verzekering?’, vragen die in kringetjes door mijn hoofd gingen. Wat voelde ik 
me dom, klein dat ik hem niet zo kon antwoorden. Tegelijkertijd was ik 
gefrustreerd om mijn eigen naïviteit. Het leek wel alsof er kortsluiting was 
ontstaan door de rollercoaster aan gebeurtenissen van die dag. Jan keek me 
indringend aan. ‘Het is belangrijk om te weten welke rol jij precies hebt in de 
firma. Als bestuurder is de kans namelijk groot dat je bij een eventueel 
faillissement aansprakelijk gesteld wordt door de curatoren.’ benadrukte hij.  
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18 maanden eerder 
Het was een drukte van belang in het Poolse kantoor van Imtech dat weekend 
van 2 op 3 februari 2013. Meer dan 30 werknemers waren op dat moment 
bezig het bedrijf administratief te onthoofden. Dit deden ze door de 
toegangscodes van de meeste IT systemen, die alleen lokaal werden 
opgeslagen, mee te nemen. Ze zochten ook delen van de boekhouding en 
andere documentatie uit, waarna verschillende dossiers dat weekend het 
kantoor uitgedragen werden om voorgoed te verdwijnen. Alle interne regels of 
processen ten spijt.  
 
Technisch gezien was de top van het lokale kantoor op dat moment al niet 
meer in functie omdat ze waren ontslagen door hun Duitse leidinggevenden. 
Toch bestierden ze het bedrijf in die dagen alsof er niks aan de hand was. 
Integendeel, ze brachten het grote schade aan door het ‘op slot’ te zetten. 
Voor degenen die hier aan mee werkten werden antedateerde 
vaststellingsovereenkomsten opgesteld met zeer gunstige voorwaarden. 
Hiermee stelden ze deze medewerkers van verschillende cruciale 
management afdelingen, zoals de financiële, IT en juridische afdelingen, 
zeker.  
 
In dat éne weekend werd dit bedrijf, van maar liefst 450 mensen en meer dan 
€ 100 miljoen aan omzet, tijdelijk onbestuurbaar gemaakt. Wat had er 
ontbroken in de cultuur waardoor deze brutaliteit begaan kon worden? Eerst 
en vooral kwetsbaarheid onderkennen en missers durven toegeven. Niks is 
alleen maar een goednieuwsshow zoals Imtech lang leek te zijn.  
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